
 

 

Scene 1. Ouverture 

Alle groepen 

 

Iedereen Icarus, Icarus, Icarus, Icarus, Icarus, Icarus, Icarus, Icarus 

Groep  3 Luister goed ik ben dus heel bijzonder   Iedereen  Icarus 

Groep 3 Meer dan die goed van bliksem en van donder Iedereen  Icarus 

Groep  3+1/2 Luister goed ik ben dus heel bijzonder   Iedereen  Icarus 

Groep 3+1/2 Meer dan die goed van bliksem en van donder Iedereen  Icarus 

 

Groep  5 Ik ben dan ook zo blij dat ik besta   Iedereen  Icarus 

Groep 5 Ik ben jarig van je hiep hiep hiep hoera  Iedereen  Icarus 

 

Groep 3+1/2 Plak het op druk het aan, hou het even vast, Icarus is een lichtgewicht 

Groep 3+1/2 Plak het op druk het aan hou het even vast, Icarus is verderlicht 

 

Groep 4 Vlieg niet te laag, vlieg niet te hoog mijn zoon 

  Vlieg niet te laag, vlieg niet te hoog mijn zoon 

 

Iedereen Icarus! 

 

Groep 7 Olympus      Iedereen  Icarus 

Groep 7 Olympus      Iedereen  Icarus 

  

Groep 6 Hoger Hoger, Hoger Hoger 

Groep 6 Hoger Hoger,  Oei oei kijk uit,  Hoger Hoger,  Oei oei kijk uit 

Groep 6 Hoger Hoger,  Oei oei kijk uit,  Hoger Hoger,   Oei oei kijk uit 

Groep 6  Hoger Hoger       Iedereen  Icarus 

Groep 6` Hoger Hoger      Ieereeen Icarus 

 

Iedereen ICARUS! 

   

 



Scene 2. Even voorstellen. 

 

Groep 8 en 5 kinderen uit groep 1 
 

Spreker 1:  Welkom iedereen. Welkom bij De Vlucht van Icarus. Een Griekse tragedie over  

(laag)  hoogmoed. Dat heet in het Grieks Hybris. 

 

Groep 8 Hybris, Hybris! Hoogmoeeeeeed 

 

 Wij stellen aan u voor de belangrijkste personages van dit verhaal: 

 

Spreker 2:  Allereerst is daar natuurlijk Icarus, de zoon van Daedalus. Sterk, knap en slim! 

(iets hoger)  

 

Spreker 3: Als tweede introduceren wij: Daedalus, de vader van Icarus. Geniale uitvinder  

(nog hoger) en briljante beeldhouwer. Maar oei, degene die hem het geniaalst en het 

briljantst vindt… is hij zelf! 

 

Groep 8 Hybris, Hybris! Hoogmoeeeeeed 

 

Spreker 4:  Dan natuurlijk de drie belangrijkste goden die vanuit de berg Olympus  

(hoogst) toekijken en oordelen over wat er gebeurt op de wereld.  

 Zo is daar de god waar iedereen voor beeft, met de macht over de donder en 

bliksem. Mensen, buig voor de oppergod Zeus!!! 

 

Zeus komt op (donder en bliksemgeluiden)  

 

Spreker 1: En dan de vrouw van de oppergod. De machtige godin Hera! Met de kracht 

over de zon. Mensen: Juich voor Hera 

 

Spreker 2: En dan de broer van de oppergod. De god van de zee. Applaus voor Poseidon! 

 

Spreker 3:  Het verhaal begint bij Daedalus, de vader van Icarus. Wij zien hem in 

Griekenland, waar hij bezig is met zijn beelden en zijn uitvindingen.  

 

Spreker 4:  Hij is zo onder de indruk van zichzelf dat hij dit maken kan maken. Is hij niet 

geniaal? Is hij niet ook een schepper? Zoals… de goden? 

 

Groep 8 Hybris Hybris… hoogmoeeeeeeed 

  

  



Scene 3. De ijdele Daedalus. 

Groep 3 zingt groep 1 en 2 spelen op het podium 
 
 
Koor  Daedalus, is een wonder hij is een wonder boven wonder    

Daedalus is meer dan die God van bliksem of van donder 

 
Daedalus Luister goed, Ik ben dus heel bijzonder     

Meer dan die God van bliksem of van donder    
Een genie in het kwadraat, ik bedenk wat nog niet bestaat  
Is er iets kapot nou ik kan scheppen als een God   
Kijk maar goed, want hier staat een wonder  

 

Koor  Daedalus, is een wonder hij is een wonder boven wonder 

Daedalus is meer dan die God van bliksem of van donder 

 
Zaagjes Wij zijn zagen met heel scherpe randen      

Wij vreten hout met onze stalen tanden     
Een boom zagen wij tot planken      
Tot tafels, stoelen, banken       
Voor deze idee mag u Daedalus bedanken  

 

Koor  Daedalus, is een wonder hij is een wonder boven wonder 

Daedalus is meer dan die God van bliksem of van donder 

 

Accuboren Wij zijn door en door gefabriceerd 
Alles is geautomatiseerd  
En dus heel ons lijf 
Beweegt wat stug en stijf       
Alles hebben wij van Daedalus geleerd 

 
Koor  Daedalus, is een wonder hij is een wonder boven wonder 

Daedalus is meer dan die God van bliksem of van donder 
 
Daedalus Luister goed, Ik ben dus heel bijzonder     

Meer dan die God van bliksem of van donder    
Een genie in het kwadraat, ik bedenk wat nog niet bestaat  
Is er iets kapot nou ik kan scheppen als een God   
Kijk maar goed, want hier staat een wonder 

 
 
    
 
   

  



Scene 4. De goden Waarschuwen (deel 1) 

Groep 7 

 

Zeus:   Daedalus! Jij zegt dat je beter bent dan de god van God van Bliksem en van 

Donder?  

Hera: Beter dan de goden? (invulling met eigen tekst van aantal goden) 

Poseidon Dit ruikt naar hoogmoed! (Schande) (muziek begint) 

 

Godenkoor Olympus, Olympus, Olympus 

Zeus  Ik ben de God van de Bliksemschicht 

Godenkoor Olympus 

Hera  Ik de godin van het Zonnelicht 

Godenkoor Olympus 

Poseidon Ik ben de god van de wijde zee 

Godenkoor Olympus  

Z+H+P  Daedalus we kijken mee.  (Goden gaan om en om headbangen) 

Godenkoor Daedalus  

Zeus  Je denkt dat je meer bent dan de rest 

Godenkoor Daedalus 

Hera  Je vindt je talent van jezelf het best  

Godenkoor Daedalus 

Poseidon Maar denk je ook aan ons verbod? 

Godenkoor Daedalus 

Z+H+P  Een mens mag zich niet zien als god 

Godenkoor Olympus 

Z+H+P  Ik ben het eens met de Oppergod! 

Godenkoor Olympus 

Z+H+P  je zien zoals ons, dat is echt te zot 

Godenkoor Olympus 

Z+H+P   Zoveel trots is niet oké! 

Godenkoor Olympus 

Iedereen Deadalus we kijken mee.  



Scene 5. Icarus is jarig 

Groep 5 

 

Koor  Icarus werd wakker met een lach 
Vandaag is het de dag dat hij alles mags 

 
Icarus  Ik ben zo blij dat ik besta 

Ik ben jarig van je hiep hiep hiep hoera 
 

Koor  Als je jarig bent dan is er taart 
Er wordt gezongen, in de gloria 

 
Icarus  Ik hoef maar één cadeau 

Ik zou zo graag eens vliegen dat is al heel lang zo 
 
Koor  Icarus zeg nou zelf is dit een goed idee 

Een mens in de lucht dat is niet oké 
De goden worden woest als jij hun krachten nadoet 
 

Koor  Icarus kijkt naar de lucht 
Hij is toch niet gemaakt voor een godenvlucht 

 

Icarus  Ik kijk het liefst uit het raam 
Luister goed, de wind fluistert mijn naam 

 

Koor  Icarus is eigenwijs 
Tegen ons advies gaat hij op reis 

 
Icarus   ‘k heb gewoon geen geduld 

Want als ik vlieg, dan is mijn wens vervuld 
 
  

Daedalus Ik zie dat je het meent, bloedserieus 
Mijn geniale zoon, dit is jouw eigen keus 
Je bent tenslotte jarig, leve deze wijsneus 
Jouw wens gaat in vervulling, dat betekent dat het mag 
Dus pak mijn gereedschap, wij gaan aan de slag 

  Hartelijk gefeliciteerd met jouw verjaardag   

  



Scene 6. Vleugelmaaklied 

Groep 3, Groep 4 koor 

 
Icarus  Op de grond ligt een dooie duif 

Dat is best zielig maar komt goed uit 
Zijn veren liggen door elkaar 
Ik heb een plannetje luister maar 

 
Hier ligt een potje bijenwas 
Dat kleeft als een gek dat komt goed van pas 
Plak de veren één voor één 
Op mijn armen het lijkt meteen 

 
Vrienden Plak het op, druk het aan, hou het even vast 

Icarus wordt een lichtgewicht 
Plak het op, druk het aan, hou het even vast 
Icarus wordt vederlicht 

 
Icarus  Leg de veren zij aan zij 

Kijk daar kan nog eentje bij 
Prachtig pluizig enzovoort 
Zoals het bij een vogel hoort 

 
Vrienden Leg de veren zij aan zij 

Dan begint een nieuwe rij 
Van zwart naar grijs en zilverwit  
Zoals het bij een vogel zit 

 
Vrienden Plak het op, druk het aan, hou het even vast 

Icarus wordt een lichtgewicht 
Plak het op, druk het aan, hou het even vast 
Icarus wordt vederlicht 

 

Daedalus Icarus jij wonderkind, jij stijgt boven alles uit  
En al die peuters om je heen, die hebben hersenen van steen 
Icarus bijzonder kind, jij stijgt boven alles uit 
Je lijkt ook zoveel op je pa, je vliegt je dromen achterna 

 
Vrienden en Het is klaar, vliegen maar 

 

Daedalus Jullie mogen allemaal weg! Jullie kunnen toch niet vliegen! 
Icarus  Maar ik wil bij mn vrienden blijven! 
Daedelus Nee, jij hoort niet bij die domme peuters! 
Icarus  En de Goden? 
Daedalus De Goden kunnen de pot op!   



Scene 7. De Goden waarschuwen nog een keer (deel 2) 

Groep 7 

Zeus  Kunnen wij de pot op?   (andere goden: Schande!) 

Hera  Wij? de goden?    (tekst: Ik, god van ? eigen invulling) 

Poseidon Dit stinkt naar Hoogmoed!  (muziek begint) 

 

Godenkoor Olympus, Olympus, Olympus 

Zeus  Ik ben Zeus en ik ben woest 

Godenkoor Olympus 

Hera  Daedalus houdt zich niet koest) 

Godenkoor Olympus 

Poseidon Je krijgt straks je verdiende loon  

Godenkoor Olympus  

Z,H,P  Je verpest nu zelfs je eigen zoon   (Goden gaan om en om headbangen) 

Godenkoor Icarus  

Zeus  Wees niet zo ijdel als je pa 

Godenkoor Icarus 

Hera  Doe zijn hoogmoed toch niet na  

Godenkoor Icarus 

Poseidon De goden trekken hier de grens 

Godenkoor Icarus  

Z, H, P  Kies iets anders voor je wens (vliegen is niet voor een mens) 

Godenkoor Olympus 

Z  We zijn de hoogmoed nu wel zat! 

Godenkoor Olympus 

P   Ik maak het water extra nat! 

Godenkoor Olympus 

H   Ik maak de zon dus extra heet! 

Godenkoor Olympus 

Allen  Omdat je de regels overtreedt! 



Scene 8. Icarus twijfelt  

(groep 4 en 6) 

 

Deadalus  Luister even goed naar wat ik wil, Icarus   

(iedereen   Luister even goed en wees nu stil , Icarus 

behalve  Vlieg niet te laag, vlieg niet te hoog 

Icarus)   Het water is nat, houd je vleugeltjes droog.  

Let op de zon, kom niet zo dichtbij 

   Als je dat onthoudt, dan vlieg je vrij,  

Samen met groep 6 Dan vlieg je vrij 

 

Icarus   Ik voel me nu helemaal alleen, Daedalus 

   Waar zijn al mijn vrienden nu toch heen, Daedalus? 

   Is het omdat, ik wil zijn zoals jij? 

   Gaat dit om jou, en niet om mij?   

   Wil ik wel echt, de wolken voorbij 

   Ben ik dan pas speciaal? Ben ik dan vrij?  

Samen met groep 6 Ben ik dan vrij?    

 

Deadalus  Ik wil toch heel trots zijn op mijn zoon, Icarus 

   Je vrienden zijn toch veel te doodgewoon, Icarus 

 

Icarus   Ik weet nu niet, wat ik nu wil 

   Jij praat altijd, dus ben nu maar stil 

   Wie is er jarig, ikke of jij? 

   Geef me die vleugels, dan vlieg ik vrij    

Samen met groep 6 Dan vlieg ik vrij 

   

Deadalus  Vlieg niet te laag. Vlieg niet te hoog mijn zoon.  

Icarus   Laat mij nou vrij 

Deadalus  Vlieg niet te laag. Vlieg niet te hoog mijn zoon.  

Icarus   Laat mij nou vrij 

Deadalus  Vlieg niet te laag. Vlieg niet te hoog mijn zoon. (samen met groep 6) 

Icarus   Laat mij nou vrij (samen met groep 6)     

Deadalus  Vlieg niet te laag. Vlieg niet te hoog mijn zoon. (samen met groep 6) 

Icarus   Laat mij nou vrij (samen met groep 6) 

  



Scene 9 De Vlucht van Icarus (Groep 6 en 7) 

 

Groep 6a Oei oei kijk uit 4 x 

Groep 6b Hoger hoger 4 x 

Groep a+b Hoger Hoger, Oei oei Kijk uit 4 x 

Icarus  Kijk mij nou gaan Ik zie Daedalus staan  

Zie die piepkleine mensjes ja daar vlieg ik vandaan en ga ik hoger hoger 

 

Groep a+b Hoger Hoger, Oei oei Kijk uit 2 x 

Icarus  Kijk ik vlieg nou in de wolken, het blauw 

Van de lucht laat me weten dat ik krijg wat ik wou en ga ik hoger hoger 

 

Groep a+b Hoger Hoger, Oei oei Kijk uit 2 x 

(modulatie) 

Icarus  Ik kan de hemel nu al bijna bereiken 

Goden  Hoogmoed ten top! Hoogmoed ten top! 2x 

Icarus  Mijn hart bonkt als ik hier de wolken zie wijken 

Goden  Hoogmoed ten top! Hoogmoed ten top! 2x 

Icarus  Kijk ik ben bijna zo hoog als Olympus 

  Kijk hoe ik net door het wolkendek vloog 

  Ik ben geen mens meer en zelfs niet een vogel 

  Ik ben nu echt als de Goden zo hoog  

 

Goden  Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee, Hoogmoed ten top! Hoogmoed ten top! 

Hera  Mijn zonnestralen smelten de was! 

Goden  Hoogmoed ten top! Hoogmoed ten top! 

Hera  Mijn zonnestralen smelten de was! 

Goden  We smelten de was (4 x) 

1 kind 4 Iiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 

Iedereen  PLONS!!! 

   

 

  



Scene 10 Het verdriet en het offer 

Groep 8 kinderen komen op met stenen tabletten. 

Verteller 1 En zo storte Icarus de zee in. Hij ging kopje onder, en kwam niet meer boven.  

 Deadalus, zijn vader, zag het gebeuren. Zijn verdriet was groot. Zou hij zijn 

  zoon nooit meer zien? Hij smeekte bij de goden: Het is mijn schuld! Ik zal alles 

doen om mijn zoon weer terug te zien!  

 

Verteller 2 Zeus en Hera waren streng: Deadalus, jij bent zo hoogmoedig geweest dat je 

echt te ver bent gegaan. Niet alleen vond je jezelf beter dan andere mensen, 

zelfs je eigen zoon was niet goed genoeg als hij jouw hoogmoed niet volgde. 

Verteller 3 Poseidon kwam uit het water met Icarus. Hij zei: alleen als je de Goden een 

groot offer brengt dan mag je Icarus weer levend terugkrijgen. Deadalus zakte 

op zijn knieën en riep: natuurlijk, ik zal een offer brengen.  

Verteller 4 Hera zei: Goed Daedalus, jij vond de andere mensen maar domme peutertjes? 

Dan is dit je offer: jij wordt zelf weer een dom peutertje. En de goden wezen 

allemaal met hun vinder naar Deadalus… en de grond begon te beven! 

(groep 9 doet deadalus de pamper aan) 

Verteller 1 En zo werd Daedalus weer een peutertje. Net zolang tot de Goden vonden dat 

hij z’n lesje had geleerd 

Verteller 2 De les dat je niet beter bent dan een ander  

Verteller 3  Maar ook de les dat je niet slechter bent dan een ander 

Verteller 4 Want luisteraars, je mag elke dag trots zijn op wie je bent, niet alleen op wat 

je kan. 

   

  

 

 

 

  



Scene 11 Gewoon jezelf ben je het best 

 

Iedereen + Solozang van leerlingen uit groep 5,6,7 of 8 
 

Iedereen Je bent niet beter dan een ander 

Je bent niet beter dan de rest 

Je bent niet slechter dan een ander 

Gewoon jezelf ben je het best 

 

Solo  Dit is dus het einde van het Icarus verhaal 

Wat moet je nou leren wat is hier nou de moraal 

Mag je echt niet vliegen is bijzonder zijn niet fijn? 

Natuurlijk wel maar niet om echt een ander mens te zijn 

 

Solo  Icarus was jarig hij was Deadalus zn zoon 

Hij moest en zou dus vliegen anders was hij te gewoon 

Bovenin de lucht vond hij zichzelf niet meer genoeg 

Te dicht bij alle Goden dus z’n val lag voor de boeg 

 

Iedereen Je bent niet beter dan een ander 

Je bent niet beter dan de rest 

Je bent niet slechter dan een ander 

Gewoon jezelf ben je het best 

 

Solo  Hera en Poseidon en het oppergodje Zeus 

Die waren nogal streng en vonden Daedalus niet pluis 

T’is jammer dat een arrogante pa het niet begreep 

Maar als je echt te ver gaat zet je dus een dikke streep 

 

Solo  Daedalus die vond zichzelf dus veel en veel te goed 

Beter dan een ander met zn hoge hoge moed 

Hij daagde alle goden uit en toen kwam er een straf 

Dus is hij nu een peuter en zegt hij enkel    (weeeeh) 

 

Iedereen Je bent niet beter dan een ander 

Je bent niet beter dan de rest 

Je bent niet slechter dan een ander 

Gewoon jezelf ben je het best 

 

  Je bent niet beter dan een ander 

Je bent niet beter dan de rest 

Je bent niet slechter dan een ander 

Gewoon jezelf ben je het best, gewoon jezelf ben je het best 

Gewoon jezelf ben je het best! 

 


